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Op basis van persoonlijke ervaringen van de dansers zelf en geinspireerd op het boek “Rode rozen en
tortilla’s” van Laura Esquivel.

“Zin" gaat over leven en liefde.

Op zoek naar een zielsverwant, een levensdoel. En wat daarna?

Op weg... alleen

Jezelf ontdekken, onder anderen
Eenzaam, verbonden

Een ogen-blik

Een vonk

Stilte

Relaties, intens of oppervlakkig

Momentopnames, gegrift in je fantasie

Je leeft, je bemint en wordt bemind...
Meegesleurd in een golf van muziek, een melodie
Je luistert...

Zonder grenzen, voluit gaan

Proeven van het nieuwe, het onverwachte
Het lot is geprikkeld

Dromen, verlangen, een gedachte...

Een spel van aantrekken en afstoten
Simuleren en manipuleren
Voelen dat je kan genieten van het kleine

Sensueel en onbezonnen
In een kader, in een doos

Fragmenten uit je leven, fake of echt?

Uiteindelijk

Alles gaat op

Zij komen samen
Hij gaat voorbij
Het begint

Jij gaat

Op weg...
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